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Boven het huis stelt het donkerblauwe cirkelsegment God voor.
Hij laat zich kennen in viammen die afdalen
en zich boven elke figuur plaatsen.

Het gebeuren speelt zich binnen af.
Dit blijkt uit de rode stof die op de muren gedrapeerd ligt.
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De evangelisten Matteus
en Lucas

(houden het Heilige
Boek vast, symbool voor
het evangelie).

Tussen Petrus en
Paulus is een lege
plaats: die van Christus.
Hij is onzichtbaar
aanwezig is.

“Waar twee of meer in
Mijn naam verenigd zijn,
ben Ik in hun midden”
(Mt. 18, 2).

De evangelisten
Johannes

en Marcus

(houden het Heilige
Boek vast, symbool voor
het evangelie).

Simon, Bartholomeus

en Filippus (of Judas) (zij
houden een schriftrol
vast: symbool voor het
woord van God)

Andreas,

Jacobus

en Thomas

(zij houden een schriftrol
vast: symbool voor het
woord van God)

In een donkere holte
staat een gekroonde
figuur met witte baard.
Hij houdt in een gebaar
van gebed een linnen
doek vast met twaalf
schriftrollen die
verwijzen naar de
verkondiging door de
apostelen.

Men kan in dit linnen
doek ook een bootje
zien, symbool voor de
Kerk.
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