
PINKSTEREN, het feest van de Geest van God 

 

De Geest van God is als warmte en wind. Je kunt Hem niet 

zien, wel voelen: Hij geeft je kracht, maakt je vurig en zet 

je in beweging. 

 

Dit was het wat de apostelen voelden op de eerste 

pinksterdag. Het was alsof God hen een nieuw leven gaf. 

Welke pinkstervlammetjes vertellen je over de Geest van 

God? Alleen die mag je kleuren. 

 helpt je alles voor jezelf te houden  

 zet je aan om anderen te helpen  

 helpt je te troosten waar verdriet is  

helpt je met anderen te delen –  

maakt je vriendelijker voor anderen –  

helpt je geld, macht en rijkdom belangrijk te vinden  

laat je alleen aan jezelf denken  

geeft je moed en sterkte in je leven  

zet je aan om het voorbeeld van Jezus te volgen  

 maakt je ongelukkig  

 geeft je de kracht in moeilijke momenten  


