Goud, wierook en mirre )

Dat zijn tfoch wel erg vreemde geschenken Goud
voor een kindje. is een kostbaar
Vind je niet? metaal.
Het was een teken
Weet je eigenlijk wat voor geschenken het zijn? van rijkdom
en macht.
Vi Koningen
Dit zijn takken - hebben veel goud.
van de mirreboom.
De hars (sap)
van deze boom
ruikt heel lekker. Welk geschenk zou jij aan Jezus geven?
Daarom wordt er olie van Schrijf het in deze doos.
gemaakt.

Wierook is het hars (sap)
van de wierookboom.

Als het verbrand wordt,
verspreidt het

een aangename geur.
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