
 

 

 

WAT DENK JIJ? 
 
 
   

Enkele kinderen hebben het verhaal 

van Abraham die bezoek krijgt, ook 

gelezen. 

 

 

Lees hierbij hun reacties.  

Hoe denk jij erover? 

 

 

Kleur de tekstballonnen met 

uitspraken van de kinderen … 

… met wie jij het eens bent groen. 

… met wie jij gedeeltelijk akkoord 

gaat oranje. 

… met wie jij het niet eens bent rood. 

 

  

 

Ik vind de reactie van 

Abraham heel vreemd. Zo 

zou ik nooit reageren 

wanneer ik bezoek krijg. 

Bezoekers moet je in de 

watten leggen. Ik zag op 

televisie hoe men in 

Afrikaanse landen de 

gasten verzorgt. Daar 

kunnen wij iets van leren! 

Volgens mij ontmoet 

Abraham hier God. 

Ik denk dat het verhaal van Abraham ons toont 

dat God altijd op bezoek kan komen in                           

de mensen die je tegenkomt. Als je aardig bent 

tegen de mensen rondom je, kom je dus 

misschien God tegen. 

Dit verhaal leert dat God 

soms zo bij je kan 

langskomen. 

Ik vind dit een vreemd 

verhaal en begrijp niet 

wat erachter zit. 

Een beetje vriendelijk 

zijn tegen je gasten mag 

best, maar Abraham 

overdrijft. 


