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TE BEGINNEN BIJ ONSZELF... 
 

 
Dit is mijn talent: 

 
 
 

 
Dat wil ik ermee doen: 

 

 
 

 
 

  

 
Dit zijn talenten van anderen: 

 
 
 

 
Dat kunnen ze ermee doen: 
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Maarten van Tours  

 
Toen Maarten leefde noemde men hem Martinus, omdat men in die tijd Latijn sprak.  

Hij werd geboren in 316, in het gebied dat nu Hongarije is. Zijn vader was een Romeins officier. 

Toen hij 12 jaar oud was, wilde Martinus meer weten over het christendom. Dat was tegen de zin 

van zijn ouders, die geen christenen waren en het erg vonden dat hun zoon belangstelling had 

voor een godsdienst die door de keizer van Rome vervolgd werd. Toen Martinus 15 was, werd hij 

soldaat bij de Keizerlijke Wacht. De andere soldaten vonden hem een goede kameraad. Maar hij 

was niet alleen goed voor zijn vrienden, maar ook voor de armen.  

Nu nog vertelt men het volgende verhaal: 

 

Martinus was 18 jaar en officier in het grote Romeinse leger. Op een dag in de winter, kwam 

zag hij in de Franse stad Amiens een arme man, die verkleumd in de stadspoort lag en om hulp 

smeekte. Maar iedereen liep langs hem voorbij. Omdat Martinus geen geld bij zich had, sneed 

hij zijn wollen soldatenmantel middendoor met zijn zwaard. De helft ervan gaf hij aan de arme 

man. Mensen die het zagen, lachten hem uit: ‘Zie hem daar eens gaan, die soldaat met zijn 

halve mantel’. Maar er waren er ook anderen die dit knap vonden en het erg vonden zij de arme 

man niet hadden geholpen. 

‘s Nachts droomde Martinus dat Jezus naar hem toekwam. Om zijn schouders had Hij het stuk 

mantel dat Martinus aan de arme had gegeven. Jezus zei tot de engelen die bij Hem waren: 

‘Martinus heeft mij met deze mantel beschermd tegen de koude’.  

Zo herinnerde Jezus Martinus aan zijn woorden: ‘Telkens je iets doet voor één van deze 

minste broers van Mij, doe je dat aan Mij.’  (Matteüs, 25, 31-46) 

 

Wat later liet Martinus zich dopen. Toen wilde hij niet langer meer soldaat zijn. Hij zei tot de 

keizer: ‘Tot nu toe heb ik u gediend, laat mij nu God dienen’. Hij werd kluizenaar en leefde 

helemaal alleen om zo beter te kunnen nadenken over Jezus en zijn evangelie.  

In het jaar 371 verkoos men hem tot bisschop van Tours. Dat was tegen zijn zin, want hij bleef 

liever een eenvoudige monnik.  

Toen hij 81 jaar oud was, stierf hij. Dat was in het jaar 397. Hij werd in Tours begraven. 

 

 

 

 

Meestal wordt Sint maarten afgebeeld als een 

soldaat die zijn mantel in twee snijdt om de 

helft ervan aan een arme bedelaar te geven. 

 

 

 

Hij wordt gevierd op 11 november. 
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Elisabeth van Hongarije 

 
Elisabeth was de dochter van Andreas II, de koning van Hongarije, en van Geertrui van Meran. 

Zij werd geboren in 1207. Toen ze vier jaar was, verhuisde ze naar de Wartburg, het hof van 

haar toekomstige man Ludwig, de landgraaf van Thuringen. Ze trouwde met hem toen ze veertien 

jaar oud was. Zij werd de moeder van Herman, Sofia en Geertrui.  

In 1225 heerste er hongersnood in Duitsland. Elisabeth was in dat jaar zeer actief in het 

ziekenhuis aan de Wartburg. Ze gebruikte het geld uit de schatkist om de mensen zoveel 

mogelijk te helpen.  

 

Toen haar man Ludwig tijdens een kruistocht stierf (1227), roofden de edelen van Thuringen alle 

bezittingen, die zij als weduwe mocht krijgen. Want ze vreesden dat zij al haar geld zou 

‘verkwisten’ aan hulp voor zieken en armen. Ze zorgden er ook voor dat Hendrik, de jongere broer 

van haar man Ludwig,  aan de macht kwam.  

 

Toen Elisabeth eens op weg was naar de armen en zieken in het dorp, liet Hendrik haar mand 

onderzoeken om te zien of zij geld en brood ‘gestolen’ had uit het kasteel om het te geven aan de 

armen. Toen zij haar mand liet zien, zag men alleen rode rozen. Elisabeth mocht verder gaan. 

Aangekomen bij de armen, deelde ze, als naar gewoonte, het brood uit dat in haar mand lag.  

 

Het leven op het kasteel werd steeds moeilijker tot Hendrik Elisabeth uit het kasteel zette 

zonder dat ze iets mocht meenemen.  

 

Ondertussen was het lichaam van haar overleden man naar Duitsland teruggebracht. Elisabeth 

vroeg aan de edelen die het begeleid hadden om ervoor te zorgen dat ze haar bezittingen terug 

zou krijgen, die de edelen hadden geroofd. De bruidsschat die ze zo terugkreeg, gebruikte ze 

voor de armen. 

 

Elisabeth stierf op 17 november 1231. Ze was toen 24 jaar oud.  

 

 

Elisabeth wordt afgebeeld als een vorstin met 

een kroon op haar hoofd. Ze heeft een mand 

brood in haar hand of rode rozen in haar 

schort. Vele ziekenhuizen zijn naar haar 

genoemd, omdat men haar zorg voor de zieken 

niet vergeten is.  

 

 

 

Elisabeth werd door paus Gregorius IX op 1 

juni 1235 heilig verklaard. 

Ze wordt gevierd op 17 november. 
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Pater Damiaan 

 
 

Jozef De Veuster werd op 3 januari geboren te Ninde (Tremelo). Hij was het zevende kind in een 

gezin van acht kinderen. Toen hij 15 jaar oud was ging hij op de boerderij en in de graanhandel 

van zijn vader werken, die wilde dat hij later de graanhandel zou overnemen. Maar Jozef wou net 

als zijn broer Auguste (pater Pamphile) pater worden in het klooster van de picpussen in Leuven. 

Het was niet gemakkelijk om zijn ouders hiervan te overtuigen, maar hij droomde ervan 

missionaris te worden. In 1859 werd hij kloosterling. Omdat hij niet lang naar school was 

geweest, werd hij naar Parijs gestuurd om Frans, Grieks en Latijn te studeren. Eind 1863 zou 

zijn broer Pamphile naar Hawaï gestuurd worden, maar die werd ziek. Jozef, die intussen de 

naam Damiaan gekregen had, nam zijn plaats in en vertrok op missie. 

 

Bij zijn aankomst in Honolulu (1864) werd hij meteen tot priester gewijd, omdat er daar te 

weinig priesters waren. In die tijd (1865) werd een melaatsenkolonie opgericht in Molokaï. Maar 

de lepralijders werden er aan hun lot overgelaten.  

 

In 1873 besliste bisschop Maigret om een missionaris naar het eiland te sturen voor drie 

maanden. Op 10 mei van dat jaar ging pater Damiaan (men noemde hem: ‘Makua Kamiano’) er 

naartoe en bleef er de rest van zijn leven. Op dat moment waren er 816 lepralijders op het 

eiland: mannen, vrouwen en kinderen. Hij werkte voor en met hen: hij bouwde een kerk, legde 

wegen aan en was tegelijk dokter, priester en begrafenisondernemer.  

Zijn oversten vonden hem een lastpost, omdat hij om hulp bleef vragen. Maar hij werd beroemd, 

kreeg bezoek van de koning van Hawaï en kreeg geld van over de hele wereld.  

 

In november 1884 stelde men vast dat pater Damiaan melaats was. Waarschijnlijk had hij de 

ziekte al vanaf 1876. Maar pater Damiaan liet zich niet door de ziekte leiden en bleef verder 

doorwerken tot veertien dagen voor zijn dood op 15 april 1889. 

 

 

 

 

 

Pater Damiaan wordt voorgesteld met een 

melaatse bij zich of als een melaatse. 

 

 

 

Paus Benedictus XVI verklaarde hem heilig op 

11 oktober 2009.  

Pater Damiaan wordt gevierd op 10 mei. 
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Zuster Emmanuelle 

 
Zuster Emmanuelle werd op 16 november 1908 te Schaarbeek bij Brussel geboren als Madeleine 

Cinquin. Haar moeder, Berthe Lenssens was een Brusselse van Vlaamse afkomst. Haar vader, een 

Fransman uit Lyon, verdronk in zee te Oostende toen Madeleine, haar broertje Jules en zusje 

Marie-Louise nog erg jong waren (1914). Hij liet een bloeiende handelszaak na. Moeder leidde die 

verder. Madeleine volgde secundair onderwijs in Brussel. Nadien behaalde ze diploma’s aan de 

universiteiten van Londen en Parijs.  

 

Ondanks haar universitaire diploma's besloot Madeleine Cinquin kloosterlinge te worden. Als 

zuster gaf ze les in katholieke meisjesscholen van Istanboel, Tunis en Alexandrië.  

 

In 1971, op een feestdag van de islam, maakte ze met haar leerlingen in Egypte een uitstap naar 

de hoofdstad Kaïro. Daar zagen ze bij het station, kinderen die bezig waren vuilnisbakken te 

doorzoeken. Ook in de stad zagen ze mensen huisvuil verzamelen. Datzelfde jaar verliet zuster 

Emmanuelle haar werkkring in Alexandrië en ging wonen bij de voddenrapers van Ezbet-el-Nakhl. 

Ze zorgde ervoor dat ze onderwijs kregen, geneeskundige verzorging en hulp.  

 

Met financiële steun uit het buitenland en van de Pauselijke Missiewerken bouwde ze een 

vredescentrum op, waar iedere week een dokter op consultatie kwam.  

Ze leefde in goede verstandhouding met de moslims. Op de muur van het vredescentrum stonden 

drie symbolen: het kruis van de christenen, de maansikkel van de moslims en twee duiven voor de 

vrede. 

 

Op de deur van haar ‘huis’ krasten mensen: “Allah Mahabba” (= “God is liefde").  

 

Zuster Emmanuelle stierf in Frankrijk op 20 oktober 2008. Ze werd 99 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt overwogen om zuster Emmanuelle 

zalig te laten verklaren. 
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Don Bosco 

 
Giovanni Bosco werd geboren in 1815 op 16 augustus in Italië, in een familie van arme landbouwers. 

Toen Giovanni twee jaar oud was liep zijn vader een zware verkoudheid op en stierf. Zijn moeder 

bleef achter met drie kinderen. 

 

Giovanni luisterde graag naar de verhalen die zijn moeder en grootmoeder vertelden. Hij vertelde 

die verhalen dan verder. Heel het dorp kwam naar hem luisteren. Hij werd goochelaar en trad op 

voor heel het dorp. Hij liep op zijn handen. Hij maakte de dodensprong. Hij danste op een koord.   

Hij ging hij naar school in een naburig dorp, maar alleen tijdens de winter, omdat hij dan niet 

moest helpen bij het werk op het land.  

Iedereen wilde zijn vriend zijn. Men hield van hem en sprak vol eerbied over hem. Samen met al 

zijn vrienden vormde hij een ‘groep’. Ze hielpen elkaar bij het studeren, ze moedigden elkaar aan 

en baden samen.  

Hij heeft verder kunnen studeren dank zij de hulp van weldoeners en het geld dat hij verdiende 

door te werken (als ober in een café, als schoenmaker, smid, timmerman …) 

 

Hij werd priester gewijd in 1841. Sindsdien noemde men hem ‘Don Bosco’. Hij bezocht de 

gevangenissen. Daar zag hij jongeren die betrapt werden toen ze stalen of mensen aanvielen. Don 

Bosco wilde ze helpen goede ‘kerels’ te worden. Hij besloot om voor hen te zijn zoals een vader. 

Daarom bouwde hij huizen waar ze samen konden leven. Hij bouwde werkplaatsen waar ze alle 

soorten stielen konden aanleren. Ze werden timmerlui, schrijnwerkers, schoenlappers, bakkers ... 

en konden voor zichzelf instaan.  

 

Op 31 januari 1888 stierf hij.  

Tot op vandaag wordt zijn werk verder gezet. 

 

 

 

 

 

 

Don Bosco wordt vaak voorgesteld met 

kinderen en jongeren om zich heen. 

 

 

 

Hij werd heiligverklaard door paus Pius XI in 

1934 en wordt gevierd op 31 januari. 
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Dit is het grote talent van … 
 

  

Dat heeft hij/zij ermee gedaan … 
 

 

Maarten van Tours 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elisabet van Hongarije 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pater Damiaan 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zuster Emmanuelle 

 

 

 

 

 

 
 

 

Don Bosco 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bijbelin1000seconden.be/

