
Jezus en Zacheüs Lucas 19,1-10

Zacheüs was een tollenaar.
Hij liet de mensen teveel tol betalen.
Het teveel stak hij in zijn eigen zakken.
Daarom was iedereen boos op hem.
Op een dag kwam Jezus in zijn stad op bezoek.
Ook Zacheüs wilde Jezus zien.

De zinnen met het vervolg van dit verhaal staan door elkaar:
* Daarna geeft Zacheüs al zijn geld aan de armen.
* De mensen begrijpen er niets van.
* Jezus en Zacheüs eten samen.
* Ik wil jouw gast zijn.’
* Daarom klimt Zacheüs in een boom.
* Zacheüs is toch een dief.
* Jezus ziet Zacheüs. Hij zegt: ‘Kom uit die boom!
* De mensen laten hem niet door.

Schrijf de zinnen over in de juiste volgorde:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................


