Gijzeling in Trèbes 

Vrijdag 24 maart 2018

Eerder die morgen schoot een 26-jarige jongeman, 

die trouw had gezworen aan de Islamitische Staat,

die morgen een vrouw dood bij het stelen van haar auto. 

Met haar auto reed hij 

naar een supermarkt in Trèbes (nabij Carcassonne, Zuid-Frankrijk).

Daar schoot hij onmiddellijk twee aanwezigen neer en 

gijzelde hij een aantal mensen.

Toen agenten op de plaats van de gijzeling kwamen,

stelde één van hen, Arnaud Beltrame, aan de dader voor 

om de plaats in te nemen van een van de gegijzelden. 

De ruil kon doorgaan.

De 45-jarige Arnaud Beltrame nam de plaats in 

van een vrouwelijke gijzelaar.

Terwijl hij in de winkel was, 

liet hij zijn gsm aanstaan

zodat zijn collega’s konden volgen 

wat er zich binnen afspeelde.

Zo redde hij meer levens 

dan alleen dat van de vrouw van wie hij de plaats had geruild.

Tenslotte werd Arnaud Beltrame neergeschoten

en levensgevaarlijk verwond met een mes in de hals.
Rond 14.30 uur bestormde de politie de supermarkt

en schoot de dader dood.

's Anderendaags stierf Arnaud Beltrame in het ziekenhuis.

Overweging

De gebeurtenissen van vrijdag 24 maart 

liggen nog vers in het geheugen.

Het verdriet van wie Arnaud kende en dierbaar was, 

is ongetwijfeld nog buitengewoon scherp en pijnlijk.

Het is niet de eerste keer dat een politieagent sterft 

bij een gijzelingsactie.

Maar het is wel ongewoon dat de agent de gijzelnemer vraagt

om de plaats te mogen innemen van een gijzelaar.

In het evangelie zegt Jezus:

‘Geen groter liefde

   kan iemand hebben dan deze, 

dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.’

In het geval van Arnaud Beltrame…

Hij kende de vrouw niet die hij zou vervangen.

Hoe uitzonderlijk is het dat iemand zijn werk doet

en daarbij handelt alsof de mensen zijn vrienden zijn?

Vraagt Jezus dat wij ons leven 

zouden geven voor onze vrienden?

Minstens vraagt Hij

  dat we ons er totaal zouden voor inzetten.
