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ROME 

 
DE KERK VAN DE PAUS 
 

 
© Corbis 

Petrus was de eerste paus. 
Hij werd begraven in Rome. 
Op zijn graf werd een kerk gebouwd. 
Veel later werd die kerk afgebroken. 

Er werd een grote nieuwe kerk gebouwd. 
Die kerk is de Sint-Pietersbasiliek. 
Met Kerstmis en Pasen 
staat het plein voor die kerk vol mensen. 
Ze willen de zegen krijgen van de paus. 
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Schrijf hieronder met je eigen woorden wat je van deze kerk vindt of teken deze kerk. 
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DE SOLDATEN VAN DE PAUS 
 
 
 
Vul deze woorden in: 
kunstenaar – paus – wapens – beschermen – Zwitserland 
 
 
Vijfhonderd jaar geleden vroeg de paus 
aan tweehonderd soldaten uit ...........................................................  
Willen jullie mij beschermen? 
Die soldaten deden dat heel goed. 
Ook vandaag nog ..................................  Zwitserse soldaten de ........................  
 
 

 
© Corbis 
Deze soldaten zijn heel mooi gekleed. 
Men zegt dat een bekende ......................... hun uniformen tekende. 
Zonder dat men het kan zien hebben deze soldaten moderne ......................  bij zich. 
Maar ze oefenen ook nog met het zwaard en de hellebaard, 
zoals de soldaten van lang geleden. 


