DE PAUS EN JONGEREN

De paus aan het woord

Beste vrienden, open jullie ogen en kijk om je heen. Zoveel jonge
mensen zien niet langer een betekenis in hun leven. Ga uit! Christus
heett jullie ook nodig. Laat jezelf meegevoerd worden door Zijn
liefde. Sta ten dienste van deze enorme liefde, zodat het iedereen
kan bereiken. - 2012

Het beroemde standbeeld van Christus de Verlosser die over die
prachtige Braziliaanse stad uitkijkt zal een sprekend voorbeeld voor
ons zijn. De open armen van Christus zijn een teken van zijn
bereidwilligheid om allen die tot Hem komen te omarmen, en zijn
hart vertegenwoordigt zijn enorme liefde voor iedereen en voor ieder
van ons. Laat jezelf tot Christus getrokken worden! - 2012

Lieve vrienden, Christus zendt jullie daarheen waar zijn licht
ontbreekt, zodat jullie het naar anderen kunnen brengen. Ja, jullie
zijn geroepen om kleine lichtjes te zijn voor hen die jullie omringen.
Met jullie aandacht voor een evenwichtiger verdeling van de
goederen van de aarde, met jullie toewijding aan rechtvaardigheid en
een nieuwe menselijke solidariteit, zullen jullie hen rondom jullie
helpen begrijpen hoe het evangelie zowel naar God en naar anderen
leidt. - 2013

Ik moedig jullie aan om aan de gaven die jullie van God hebben
gekregen te denken, zodat jullie die op jullie beurt aan anderen
kunnen doorgeven. - 2012

Wat denk jij van de woorden van de paus?

Herschrijf — in je eigen woorden en op een apart blad — de woorden van de paus die
jou het meest raken.

Ch. LETERME In de schoenen van een visser
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