DE PAUS, EEN BRUGGENBOUWER

DE PAUS, APOSTEL VAN DE VREDE

Op donderdag 24 januari vond in Assisi, op
uitnodiging van paus Johannes Paulus II,

een bijeenkomst van de leiders van de
godsdiensten plaats. Van verschillende
godsdiensten waren vertegenwoordigers
aanwezig: joden, moslims, hindoes, boeddhisten,
aanhangers van andere godsdiensten, en
christenen van verschillende kerken. De
aanhangers van de verschillende godsdiensten
vergaderden en aten samen. Bidden deden ze op
afzonderlijke plaatsen. Konrad Raiser van de
Wereldraad was in Assisi aanwezig. Ook patriarch
Bartholomeos van Constantinopel was er.

Van de oosters-orthodoxe (Byzantijnse) en oriéntaals-orthodoxe (Koptische, Syrische, Ethiopische,
Armeense) kerken waren er veel hoge leiders aanwezig. Of ze stuurden een vertegenwoordiger in hun
plaats. De paus ontving vijf van de leiders in een speciale audiéntie.

Patriarch Alexej Il van de Russisch-orthodoxe Kerk heeft een moeizame relatie met het Vaticaan. Hij
vindt een ontmoeting tussen hem en de paus nog niet geschikt. Daarom liet hij zich in Assisi
afvaardigen door de Russische metropoliet Pitirim van Volokolamsk en Juriev, vicaris van het
patriarchaat van Moskou.

De Grieks-orthodoxe patriarch Ireneos van Jeruzalem kreeg van Israél geen toestemming om naar
Assisi af te reizen. Hij liet zich vertegenwoordigen door twee geestelijken.

In Assisi wezen meer dan 250 religieuze leiders geweld en terrorisme af in een gezamenlijke
verklaring. Ze keurden ook af dat men daar hun godsdienst voor misbruikt.
(Uit: Nieuwsbrief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, februari 2002)

Paus Benedictus XVI bracht op 27 oktober
2011 opnieuw religieuze leiders bij elkaar.
Dat was ter gelegenheid van de 25e
verjaardag van de eerste
Wereldgebedsdag in Assisi.

De keuze van Assisi gaat terug op het
leven van de heilige Franciscus van Assisi.
Hij volgde eerst een militaire carriére.
Daarna ging hij bewust een leven in
armoede en vrede leiden.
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Welke godsdiensten waren in Assisi vertegenwoordigd?
Zoek ze op, bv. op het internet.

Duid op de wereldkaart aan waar deze godsdiensten het meest voorkomen.
Gebruik voor elke godsdienst een andere kleur.
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Ook christenen van verschillende kerken waren aanwezig.
Welke Kerken worden er vernoemd?
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Correctiesleutel

Welke godsdiensten waren in Assisi vertegenwoordig?
Duid op de wereldkaart waar deze godsdiensten het meest voorkomen.

—"1 hindoeisme (rood),
boeddhisme (geel)
jodendom (blauw),
christendom (oranje),
islam (groen),

Ook christenen van verschillende kerken waren aanwezig?

Welke kerken worden er vernoemd?

Byzantijnse, Koptische, Syrische, Ethiopisch, Armeense Kerken

De Russisch-orthodoxe en Grieks-orthodoxe Kerk.

De Wereldraad van Kerken die Anglicaanse en Protestantse christenen vertegenwoordigt.

Wat vind je goed aan deze dag voor de vrede?

Samen vergaderen en eten.

Meer dan 250 religieuze leiders aanwezig.

Gezamenlijke verklaring tegen geweld en terrorisme op basis van godsdienst.

Wat kan nog beter?
Op een gemeenschappelijke plaats bidden.
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