
SPREKEN MET BEELDEN

Bij de laatste audiëntie van paus Benedictus XVI 
op het Sint-Pietersplein in Rome, 
zei hij het volgende:

'... er waren ook momenten dat de wateren waarop Petrus' boot vaart, 
woelig waren en er een tegenwind opstak.'

De paus maakt hierbij allusie op de volgende tekst in de Bijbel:

Op een dag stapte Jezus met zijn leerlingen in een boot 
en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan.’ 
Ze staken van wal, en tijdens de overtocht viel Hij in slaap. 
Toen barstte er op het meer een storm los. 
De boot maakte water en zij raakten in nood. 
Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, Meester! Wij vergaan!’ 
Hij stond op en bestrafte de wind en het woeste water. 
Ze bedaarden, en het werd stil. Hij zei : ‘Waar is jullie vertrouwen?’ 
Met schrik en verbazing zeiden ze tegen elkaar: 
‘Wie is dat toch, dat zelfs wind en water naar zijn bevelen luisteren?’

(Lucas 8, 22-25)
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