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De andere verloren zoon

(C. Leterme, Parels van verhalen, Averbode, verschijnt in het najaar van 2019)

Een vader had twee zonen.  

De jongste zei tot zijn vader: ‘Ik wil niet leven zoals u, 

ik ga weg en zoek mijn eigen weg.’

'Vrienden' leerden hem het 'paradijs' kennen. 

Hij dronk en bleef liggen waar hij lag. 

Beschilderde meisjes graaiden naar zijn geld.

Hij begon honger te lijden. 

Hij belde aan bij zijn vroegere vrienden. 

Maar die waren niet thuis voor hem. 

Hij ging werken voor een hongerloon.

Toen kwam hij tot nadenken en zei: 

‘Bij mijn vader is eten in overvloed; 

onze kat krijgt er lekkere brokjes,

terwijl ik verga van de honger.

Ik ga terug naar huis en zal zeggen: 

Vader, ik heb misdaan, ik ben niet waard uw zoon te heten,

maar neem mij aan als een ongeschoolde arbeider.'

Zijn vader zag hem al aankomen.

‘Vader, ik heb misdaan ...’

Zijn vader keerde zich om: ‘Je bent mijn zoon niet meer.’

De deur viel dicht. 

Zijn vader sprak erover met de oudste zoon. 

Die haalde zijn schouders op: ‘’t Is zijn eigen schuld! 

Hij is nu eenmaal een mislukkeling en zal het blijven.’ 

Enkele weken later kopten de kranten: 

'Brutale inbraak. 

Jonge dader nog dezelfde dag ingerekend.'

(Naar een tekst van K. STAES)

Bij het verhaal

De verloren zoon … die kennen we wel.

Jezus vertelde in een parabel

hoe die zoon de erfenis van zijn vader vroeg,

en helemaal opgebruikte.

Daarna als varkenshoeder aan de kost kwam

en zich toen realiseerde 

dat hij er beter aan toe was bij zijn vader.

Nog voor hij goed en wel terug thuis kwam

was zijn vader naar hem toegelopen

en verwelkomde hij zijn zoon

alsof er niets aan de hand was.

Deze parabel klinkt zo vertrouwd in de oren

dat we er niet bij stilstaan

dat het helemaal anders had kunnen lopen:

Er was eens een andere zoon die ‘verloren’ liep.

Ook hij dacht er aan

hoeveel beter het was bij zijn vader.

Hij ging er terug naartoe

en wilde hem zeggen

dat hij zwaar in de fout wad gegaan

en dat hij een nieuwe kans wou krijgen.

Maar kreeg het deksel op zijn neus:

zijn vader erkende hem niet als zijn zoon

en wou er niets meer mee te maken hebben

net zoals zijn oudere broer.

Zo wordt duidelijk wat Jezus te vertellen had:

de Vader die mensen geschapen heeft

is een vader die liefdevol nieuwe kansen geeft.
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Het rotsblok

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 195)


Lang geleden plaatste een koning 
een enorm rotsblok dwars over de weg.

Daarna verborg hij zich om te zien 

of er iemand het rotsblok zou wegnemen.

Kooplui en hovelingen kwamen op de weg.

Ze liepen rond de grote rotsblok heen.

De meeste hadden commentaar en zeiden: 

‘Wie regeert hier in dit land? 

Een koning die zijn wegen niet kan vrij houden?!?’ 

Maar niemand van hen 

dacht er ook maar even aan 

om het rotsblok uit de weg te ruimen.

Toen kwam er een boer met manden vol groenten.

Toen hij het rotsblok naderde, 

zette hij zijn manden neer

en probeerde de rots te verschuiven 

naar de rand van de weg.

Na veel duwen en trekken 

slaagde hij daar uiteindelijk in.

Toen de boer zijn mand met groenten terug oppakte,

zag hij een beurs liggen

op de plaats waar het rotsblok had gelegen.

Er zaten vele goudstukken in 

en een briefje van de koning

waarop stond:

‘Het goud is voor diegene 

die het rotsblok van de weg afduwt.’

Bij het verhaal

Uiteindelijk gaat het verhaal hierbij niet om een rotsblok.

En ook niet om een koning die een briefje schrijft 

en een beurs vol goudstukken achterlaat.

Het is een verhaal over moeilijkheden en hindernissen

Die iedereen ziet, maar uit de weg gaat.

Tot iemand zijn handen uit de mouwen steekt.

De boer in het verhaal had misschien wel bedenkingen 

bij wie het in zijn land voor het zeggen heeft,
maar die commentaar houdt hij voor zich.

Liever dan daar woorden aan te verspillen

neemt hij zijn verantwoordelijkheid

en doet wat in zijn mogelijkheden ligt.
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39 Een glas melk

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 169)

Faisel Ahmed was een arme jongen.

Elke dag verkocht hij spulletjes langs de deuren

om zijn schoolgeld te kunnen betalen.

Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak.

Hij had zo’n grote honger

dat hij besloot om bij de volgende deur eten te vragen. 

Maar toen hij aanbelde, vroeg hij gewoon een glas water.

De vrouw die opendeed vond dat hij er zo hongerig uitzag,

dat ze hem een groot glas melk gaf.

Toen hij het uitgedronken had vroeg hij: ‘Hoeveel ben ik u schuldig?’

De vrouw zei: ‘Helemaal niks,

ik heb dat graag voor jou gedaan.’

De jongen bedankte haar. 

Toen hij het huis verliet, voelde hij zich veel sterker ...

Jaren later werd de vrouw ziek.

De dokters stuurden haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis. 

Dokter Faisel Ahmed werd opgeroepen.

Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam,

ging hij naar haar kamer

en herkende haar meteen. 

Hij gaf haar een speciale behandeling

en deed alles om haar leven te redden.

Na een lange zware strijd werd de vrouw beter. 

Dokter Ahmed vroeg aan het ziekenhuis

of hij onder de rekening iets mocht opschrijven.

Toen de vrouw de rekening kreeg,

- ze was er zeker van dat ze heel veel zou moeten betalen –

las ze onder de rekening de woorden:

‘Rekening volledig betaald met een glas melk.

Ondertekend, Dr. Faisel Ahmed.’

Bij het verhaal

Jezus vertelde over een arme man.

Toen die bij een rijke man ging aankloppen voor een aalmoes

had de rijke daar geen ogen en oren voor.

De arme man ging uiteindelijk dood van de honger.

Na zijn dood werd hij in de hemel met open armen ontvangen.

Toen de rijke stierf werd hij naar de hel gestuurd.
Heel anders gaat het met Faisal in het verhaal hierbij.

De vrouw die hem zag bedelen liep haar keuken in om een glas melk.

Het maakte hem sterker zodat hij zijn leven in beide handen kon nemen.

Beiden leven hun leven verder.

Jaren later – de vrouw was dit voorval al lang vergeten -

werd ze voor dat glas melk beloond. 

Dat ene glas melk had wonderen gedaan.

Faisal had om water gevraagd,

maar de vrouw had ogen gehad voor zijn grote nood.

In de parabel wordt de rijke naar de hel gestuurd.

In het verhaal van Faisal wordt de vrouw nog in dit leven 

voor haar daad beloond.

Er zijn veel mensen 

die de noden zien van hun medemens

en er belangloos iets aan doen.

Wie zo handelt, werkt zonder het te beseffen

aan het Rijk van God, aan wat God voor de mensen droomt:

een wereld waar het voor iedereen goed is te leven.
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40 Het geloof van de koning

(C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog, uitgeverij Averbode 2014, p. 34-35)

Een machtig koning werd erg ziek. 

De beste dokters van zijn land konden hem niet beter maken.

- God als U mij geneest, zal ik in U geloven, riep de koning.

- Beste koning, zei God, eerst moet jij geloven, 

pas dan kan Ik jou genezen.

De koning dacht diep na.

- Ik heb het, ik zal een grote tempel voor God bouwen,

zo kan Hij zien hoeveel ik in Hem geloof.

Hij liet een tempel bouwen nog groter dan zijn paleis.

Op een dag ging de koning naar de tempel.

- Mag ik een aalmoes? vroeg een bedelaar.

- Ga weg, ik heb mijn geld nu voor wat anders nodig.

Toen de tempel klaar was, zei de koning:

- God, deze tempel is het bewijs van mijn geloof. Genees me nu.

- Geloof zit niet in stenen, zei God, hoe mooi ze ook gestapeld zijn.

- Maar wat is dan 'geloven'?

En de koning beval zijn dienaren alle boeken te kopen die over God gingen.

Hij begon ze allemaal te lezen.

's Middags smeekte een bedelaar onder zijn raam om wat brood.

- Ga weg, riep de koning. Ik ben bezig!

Maanden later was de koning klaar met zijn studie.

- God, ik heb alle boeken over Jou gelezen.

- Maar mijn beste koning, 

geloven heeft niet alleen met verstand te maken.

Ik kan je nog steeds niet genezen.

De koning was een gebroken man.

- Wat is er aan de hand? vroeg een bedelaar.

- Ik wil weten wat geloven is.

- Maar koning, geloof zit in je hart. 

Je moet gewoon houden van de mensen en van God.

's Avonds voelde de koning zijn einde naderen.

Hij wou nog één keer naar zijn tuin gaan. 

Daar liep een bedelaar.

De koning klopte op de schouder van de man 

en gaf hem tien goudstukken. 

Op slag was de koning genezen. 

Bij het verhaal

In het woordje ‘geloven’ zit het Engelse woord ‘love’. 

Geloven heeft dan ook wat met liefde te maken. 

Zo moeilijk het is om te zeggen wat ‘liefde’ betekent, 

zo moeilijk is het om te zeggen wat ‘geloven’ eigenlijk is. 

Het verhaal hierbij wil daarbij helpen.

Een koning wilde zijn geloof laten zien door een groot gebouw ter ere van God. 

Hij was zeker niet de enige die zoiets bedacht. 

Over heel de wereld zijn er prachtige gebouwen aan God of een god toegewijd. 

Geld noch moeite werden en worden gespaard om ze te laten schitteren. 

Maar … ‘geloof zit niet in stenen’.

Toen wilde de koning zijn geloof laten zien met zijn grote kennis over God.

Hij las alle boeken over God. Heilige boeken uit alle mogelijke godsdiensten, 

die elk op hun eigen manier verwoorden dat deze wereld er niet zomaar is, 

dat God aan de basis van elk leven ligt.

Maar … ‘geloven heeft niet alleen met verstand te maken’.

Hoe groot en mooi het gebouw ook is dat men voor God bouwt, 

hoe groot en diepgaand de kennis van God en zijn impact op de wereld ook is … 

Uit dit verhaal over een zieke koning blijkt 

dat dit niet het belangrijkste criterium is
voor wat geloven is. 

Mag er dan niet gebouwd worden ter ere van God? 

Mag men zich dan niet verdiepen in wat God met de wereld voor heeft? 

Uit het verhaal blijkt dat zo’n geloof niet veel betekent, 

als het los staat van de aandacht, de zorg, het medeleven, 

de steun voor de medemens in nood.

Jezus zei: 

‘Hou van God met heel je hart en met heel je ziel 

en met heel je verstand. Dat is het belangrijkste gebod. 

Het tweede is daaraan gelijk: 

Hou van de mensen die naast je leven als van jezelf.’

Chantal Leterme

