SPOREN VAN GOD...

God is volgens mij in alles wat er is:

in een steen, een boom, een dier ...

Daarom verdient de natuur ons respect.
Wij moeten er heel zorgzaam mee omgaan.

Christel, 40 jaar

Zelfs bij het zien van het meest eenvoudige bloemp je
denk ik al: 'Een dikke pluim voor de Schepper.
Ik zou het zelf niet kunnen.’

Gilbert, 68 jaar.

Als de zon door de wolken schijnt en een gouden krans
heeft, dan zeg ik: 'God is weer helemaal in de wolken.

Ann, 33 jaar

Almachtige God,

ik ben zo blij met U en uw schepping.

En dat U daarachter en daarnaast en daarboven
en daarvoor en in ons bent: dank U!

Ik gooi mijn vreugde als vogels naar de hemel.

Gebed uit West-Afrika

God heeft de wereld gemaakt. Dus ook de natuur.
God zal dus ook wel veel van de natuur houden,
anders had Hij ze niet gemaakt.

Katrien, 11 jaar
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Onderstreep in de vorige zinnen
waar mensen sporen van God vinden.

En waar vind jij sporen van God?
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