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DE DRIE BIGGETJES 
(Bewerking C. Leterme - voor Margot, 2016) 

 
 

 
 

 

 

Er was eens een mama varken  

die drie biggetjes had. 

Omdat er niet genoeg eten was  

voor hen allemaal 

stuurde ze haar drie biggetjes weg 

om ergens anders hun geluk te zoeken. 
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Het eerste biggetje ging weg 

en kwam een man tegen  

die een bos stro mee had. 

 

 

 

- Meneer, zei het biggetje, mag ik dat stro van je hebben, 

dan kan ik er een huis mee bouwen. 

De man gaf het stro aan het biggetje  

en die bouwde er een huis mee. 
 

Niet lang daarna kwam een wolf voorbij. Hij klopte aan de deur: 

- Biggetje, biggetje, laat me binnen! 

- Nee, daarin heb ik geen zin. Jij komt er niet in. 

- Dan blaas ik je huisje uit elkaar. 

En de wolf begon zo hard te blazen dat het huis instortte 

en hij het biggetje kon opeten. 
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Het tweede biggetje kwam een man tegen die een bos takken droeg. 

- Meneer, zei het biggetje, mag ik die takken hebben, 

dan kan ik er voor mezelf een huis mee bouwen. 

De man gaf de takken aan het biggetje. 

Die bouwde er een huis mee. 
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Toen kwam de wolf voorbij. 

- Biggetje, biggetje, laat me binnen! 

- Nee, daarin heb ik geen zin. Jij komt er niet in. 

- Dan blaas ik je huisje uit elkaar. 

En toen begon de wolf zo hard te blazen dat het huis instortte 

en hij het biggetje kon opeten. 
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Het derde biggetje kwam een man tegen met een vracht stenen. 

- Alsjeblief, meneer, mag ik die stenen hebben? 

Dan kan ik er voor mezelf een huis mee bouwen. 

De man gaf de stenen aan het biggetje, dat er een huis mee bouwde. 

 

Toen kwam de wolf. 
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- Biggetje, biggetje, laat me binnen! 

- Nee, daarin heb ik geen zin. Jij komt er niet in. 

- Dan blaas ik je huisje uit elkaar. 

Toen begon de wolf heel hard te blazen, maar het huis stortte niet in. 

 

Toen de wolf dat zag werd hij verschrikkelijk kwaad. 

En hij klom op het dak van het huis 

om langs de schoorsteen naar binnen te gaan. 
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Toen het biggetje dat hoorde, 

zette het een grote ketel water op het vuur onder de schoorsteen. 
 

 

Toen de wolf naar beneden gleed, 

haalde hij het deksel van de pot en de wolf viel erin. 

 

 

Dan legde het biggetje heel snel het deksel weer op de ketel. 

Zo kookte de wolf en het biggetje at hem‘s avonds op bij het eten. 

Vanaf die dag leefde het lang en gelukkig in zijn stenen huisje. 


