Het gebed van Jezus

Hét gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde is het onzevader.
Twee evangelisten schreven het neer in hun evangelie.

Het gebed dat de christenen nu nog altijd over de hele wereld bidden,
is geinspireerd door de tekst van één van hen.

Wie dat is kun je vinden door in het volgend rooster

achttien woorden uit het onzevader te schrappen:

AARDE, AMEN, BEKORING, BROOD, GEHEILIGD, HEDEN,
HEMELEN, KWADE, NAAM, ONS, ONZE, RIJK, SCHULDEN,

UW, VADER, VERGEEF, VERLOS, WIL

K M A N E L E M E H
WA A R DE T S D V
A HE DENZC G666 B E
D NA A MHTI E O R
E T ONWUL K U N L
ENELTIOUWZ O
S M D E R K IJR E S
A EHTI SRE D AV
NE NV ER 6 E E F
G 6 WI L D O O R B

Als je alle woorden doorstreept hebt, dan zijn er nog zeven letters over,
waarmee je zijn haam kunt vormen.
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