Dansend geloven,
vanuit je hart

Zingen in de kerk is doodgewoon.

Maar dansen in de kerk, dat verwacht niemand! En
toch is het juist dat wat Héléne Deladriére doet. Ze is
parochie-assistente voor meerdere parochies in de
streek van Eghezée (provincie Namen).

Waarom ben je begonnen met dansen in de kerk?

Ik heb altijd graag gedanst. Wie danst, luistert naar zijn diepste ik. Je laat je gevoelens in
heel je wezen toe. Deze gevoelens laten je lichaam bewegen. Er bestaat geen goede of
slechte beweging. Het belangrijkste is dat de beweging echt is, dat ze ons laat trillen, dat

ze ons raakt tot in ons diepste ik. Dat kan zijn met rap, met klassieke dans of nog beter, met
wat je zelf uitvindt. Ik heb altijd zin gehad om door middel van dans aan God te kunnen
zeggen wat er in mijn hart leeft. Ik wil hem mijzelf en wat ik ben, aanbieden in mijn dans.
Waarom zou ik dat niet kunnen doen in een kerk, het huis van God? Dus als de kans zich
voordoet, aarzel ik niet. Eerst was dat vooral op gebedsvieringen van jongeren, maar later
deed ik het overal.

Dans je alleen of nodig je anderen uit om mee te doen?

In het begin danste ik altijd alleen, want ik kende niemand anders die ook zijn geloof
uitdanste. Later besefte ik dat samen dansen een sterke vreugde is die je samen kunt delen.
Dus heb ik eenvoudige choreografieén ontworpen die je op een halfuur kunt leren. Soms
bedenken de jongeren zelf de passen, terwijl ze nadenken over wat ze willen zeggen met
hun dans. |k dans tijdens de eucharistieviering van Kerstmis of Pasen, met de jongeren van
de jeugdbeweging tijdens hun kamp, op bezinningsdagen voor volwassenen... Voor mij zijn
het altijd geluksmomenten die ik samen beleef en opdraag aan God.

Reageren mensen altijd positief?

Soms zeggen mensen dat dansen in de kerk eigenlijk niet hoort. Dat komt omdat ze dat niet
begrijpen en het niet gewoon zijn om zoiets te zien. Anderen zijn verwonderd, maar staan er
wel voor open. Nog anderen zijn echt getroffen: ze vinden het mooi en het brengt hen dichter
bij God. Ik zou willen dat we meer konden geloven met ons hele lichaam, met ons hele
wezen, met ons hele leven en niet alleen met ons hoofd. Ik ben geen grote kunstenares,
maar ik dans met mijn hart, daar komt het op aan ... Probeer maar: je moet gewoon durven,
en je erin gooien!
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