
C. Leterme, De opvolger van Petrus, 2e graad 

Werkblad 1  

PETRUS 
 

 

 

In het Nieuwe Testament staan een aantal teksten over Petrus.  

Lees ze zorgvuldig en onderstreep in elke tekst wat je over Petrus verneemt. 

 

 

Op een dag liep Jezus langs het meer 
van Galilea. Daar zag Hij twee broers: 
Simon, die later Petrus genoemd werd, 
en Andreas. Ze wierpen hun net uit in 
het meer, want het waren vissers. Hij zei 
tegen hen: ‘Kom, volg Me, Ik zal van 
jullie vissers van mensen maken.’ 
Meteen lieten ze hun netten achter en 
volgden Hem. 
 

Matteüs 4, 18-20 

 

‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik 
ben?’ vroeg Jezus toen. Simon Petrus 
zei: ‘Jij bent de Christus, de Zoon van 
de levende God.’ Jezus zei: ‘Je bent een 
gelukkig mens Simon, zoon van Jona, 
want dit heb je niet gehoord van een 
mens, maar van mijn Vader in de hemel. 
Van jou zeg Ik: jij bent Petrus, een rots! 
Op die rots zal Ik mijn Kerk bouwen. 
 

Matteüs 16, 15-18a 
 

  

Toen stond Jezus van tafel op, trok zijn 
bovenkleren uit en bond een linnen 
doek om zijn middel als een schort. Dan 
vulde Hij een kom met water en begon 
de voeten van zijn vrienden te wassen. 
Daarna droogde Hij ze af met de doek 
om zijn middel. Zo kwam Hij bij Petrus. 
'Heer, ga Jij mijn voeten wassen? vroeg 
Petrus. 'Wat Ik doe kun je nu niet 
begrijpen,' zei Jezus, 'later zul je dat wel 
kunnen.' Maar Petrus zei: 'Nooit of nooit 
zul Je mijn voeten wassen! Je bent toch 
geen knecht!' Toen zei Jezus: 'Als Ik je 
voeten niet mag wassen, dan kun je 
mijn vriend niet meer zijn.' 'Heer, was 
dan niet alleen mijn voeten, maar ook 
mijn handen en mijn hoofd' zei Petrus. 
Maar Jezus zei: 'Als je een bad heb 
genomen, ben je eigenlijk al helemaal 
zuiver, behalve je voeten, want daarmee 
ging je door het stof.' 
 

Johannes 13, 4-10 

Vanuit de synagoge ging Jezus samen 
met Simon, Andreas, Jakobus en 
Johannes naar het huis van Simon en 
Andreas. Daar lag de schoonmoeder 
van Simon met hoge koorts in bed. Ze 
zeiden tegen Jezus: ‘Jezus, de 
schoonmoeder van Simon heeft veel 
koorts. Ze ligt in bed’ Toen Jezus dat 
hoorde, ging Hij naar haar toe.  
Hij nam haar bij de hand en hielp haar 
opstaan. De koorts verdween en ze 
bediende hen. 
 

Marcus 1, 29-30 

 


