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Toen Paulus in Troas was,
sprak hij tfot de christenen
tot heel laat in de avond.

Eutychus zat op een vensterbank

en viel in slaap terwijl Paulus preekfte.

Zo viel hij van de derde verdieping naar beneden.
Hij was op slag dood. Iedereen begon te wenen.

Paulus liep naar beneden,
nam hem in zijn armen en zei:
'Houd op met wenen, want hij leeft!’

Daarna ging Paulus weer naar boven
bij de andere christenen.
Hij sprak nog tot 's morgens vroeg.
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Correctiesleutel

Toen Paulus in Troas was,
sprak hij tot de christenen
tot heel laat in de avond.

Eutychus zat op een vensterbank

en viel in slaap terwijl Paulus preekte.

Zo viel hij van de derde verdieping naar beneden.
Hij was op slag dood. ledereen begon te wenen.

Paulus liep naar beneden,
nam hem in zijn armen en zei:
‘Houd op met wenen, want hij leeft!’

Daarna ging Paulus weer naar boven
bij de andere christenen.
Hij sprak nog tot 's morgens vroeg.
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